
Ontdek de Griekse taal en cultuur!Was je altijd al gefascineerd door Griekenland en zijn mooie eilanden? Wil je ter plaatse eenmondje meepraten? Dan is onze cursus Grieks iets voor jou.Voor deze cursus dien je enkel te beschikken over de kennis van het Griekse alfabet.Je leert, via eenvoudige gesprekken, stap voor stap de taal. Ontdek ook de rijke cultureleerfenis van Griekenland, van oude mythen tot moderne samenleving. Een inspirerendeervaring wacht op je!
Enkele alledaagse Griekse woorden:
- Γεια σου (Yia sou) Hallo- Ευχαριστώ (Efcharistó) Dank je wel- Παρακαλώ (Parakaló) Alsjeblieft- Καλημέρα (Kaliméra) Goedemorgen- Καλησπέρα (Kalispéra) Goedenavond
Je volgt les in een leuke sfeer onder leiding van een ervaren lesgever.Indien je twijfelt; mag je gratis een proefles volgen.
τα λέμε σύντομα ( tot gauw): Fotini


